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Geluk kan je overvallen,door een gevoel,tevreden kijken we 
naar mijn heden van doen en laten. 

 
Ik schrijf wel eens wat,merendeels persoonlijk,probeer mijn hart te volgen. 

Zo is de kans op verbittering klein. 
 
Hoe ben ik tot mijn kunstig hier en nu gekomen? Van kindsbeen af  ben ik creatief bezig en 
zoekend naar harmonie in droom of werkelijkheid, dichtbij en toch soms zover. De 
schilderkunst is me met de genen meegegeven. Mijn vader, mijn idool, die een prachtig 
schilder was, imiteerde ik graag, zij het in mijn eigen persoonlijke stijl. Het vakmanschap van 
mijn vader stuurde op die manier de vijfde generatie schilders de wereld in.  
 
Als twaalf- en dertienjarige kreeg ik al tweemaal per week extra tekenles van de prefect. Je 
kan wel denken dat ik meer in zijn bureeltje vertoefde dan op de speelplaats… De 
geschiedenis van kunst zit vol met verschrikkelijk veel moois. We schrijven 1965 wanneer ik 
op veertienjarige leeftijd de academie voor kunsten in Sint-Truiden en Hasselt loop, samen 
met mijn loopbaan als huisschilder. Soms vraag ik me af wanneer ik geleefd heb. Mijn 
jeugdig inzicht van waarden ontleende ik aan de klassieke voorbeelden. Mijn 
zelfontwikkeling en onconventionele manier van schilderen hebben me gebracht tot mijn 
beeld van gisteren, nu en morgen. 
 
Mijn eerste leermeesters waren Dhr. Poelmans, Dhr. Renson en Dhr. Coëme. Zij trokken de 
groeven in mijn ontbloeiend schilderstalent. Een van mijn eerste werken, de arend met 
koperen ketel en zilveren schaal, leerde mij twee verschillende stij len en vormen te 
verzoenen. De eerste tutor overleed toen het werk in wording was. Het fascinerende van het 
schilderij zijn vooral de kleuren en het leven. 
 

 
Arend, 80-100, olie op doek 
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Jaren later, in 1976, vernielde en verwoestte een brand vele van mijn schetsen, ideeën en 
werken, In die periode was het moeilijk om vol te houden en te blijven geloven. Met vlagen 
ontsproot er wel een waas van vroegere overgebleven verlangens, steevast maar niet vast. Ik 
ben een vechter en doorzetter ; mijn grootste talent is altijd overeind te blijven, tegenslagen 
te gebruiken om de motor te vullen en vooruit te komen. Je moet om veel kunnen lachen, pure 
ernst is dodelijk en dan is een lach of traan met een vleugje humor tegengif. Soms kan ik dit 
alleen, omdat ik een stuk van het leven achter de rug heb. 
 

                                           
Liefdesvuur, detail, 60-80, olie op doek              Manhattan, detail, 70-50, olie 
 
De herontdekking en kracht om nieuwe ideeën te uiten, is te danken aan mijn “nieuw leven”, 
mijn echtgenote Sabine. In die nieuwe periode werd ik geïnspireerd door Belgische 
grootschilders als Rubens en Van Eyck. Die invloed is duidelijk terug te vinden in een aantal 
werken. 

 
De schepping van Adam, 60-80, olie op doek 
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De ontvoering van de Sabbijnse maagden, 140-140, olie op doek 
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                  Christus, 40-50, olie op doek    Tranen, 40-50, acryl op doek 
 
Zo is mijn werk gegroeid, door veel te experimenteren, zonder de eigenheid te verliezen. Door 
mijn passie ben ik heel persoonlijk verbonden met mijn kleuren en “op-termijn-evolutie” . Een 
samenspel van gedreven zielen, respect, volharding en schildersdrang, vernieuwde mijn 
composities. De enige constanten zijn het levendige spel en het kleurenpalet, maar ik word 
zekerder en mijn werk neemt vastere vormen aan. Ik werk graag met een palet dat me rust 
geeft en ik heb een natuurlijke voorliefde om iets te creëren waar anderen kunnen van 
genieten en waar ze zichzelf in vinden. 
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Storm op zee, 70-90, acryl op doek 

 
De grijze hemel, zwaar van storm en sneeuw, vult zodanig het geheel dat we moeilijk kunnen 
zeggen waar de hemel ophoudt. De kilte wordt juist door het contrast voelbaar, zinspelend op 
de gevoelens. Het bizarre karakter, het onverwoestbare van lucht en water komt vooral naar 
voren. Zo probeer ik in mijn werken een eigen creatief karakter te doen opleven. Niets in de 
compositie is toevallig, alles is uitgevoerd met de geest van de gedachte, wat echter niet wil 
zeggen dat ik me aan bepaalde regels hoef te houden. 
 

 
Avondblauw, 80-100, olie op doek 

 
De kleuren van mijn vrije geest contrasteren met de soms sterke accenten, iets dat door 
classicisten in deze tijd toch nog fel wordt veroordeeld. Gelukkig heb ik, in tegenstelling tot 
zovele anderen, een brede kring van kenners om me heen. Misschien dat deze blauwgrijze 
kleuren vechten om aandacht en zoeken naar mijn evenwichtige droom. Uiteindelijk vormen 
veel van mijn werken een grote variatie. De verhoudingen moeten zeker niet altijd kloppen. 
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Soms in het leven bepalen kleuren onze rang of stand, en zeker mijn gemoedstoestand. 
Kleuren zijn voor mij trillingen, bewegingen waar ik dagelijks mee bezig ben, soms tot 
……laat in de avond. 
 
Door kunst en vriendschap leerde ik verschillende getalenteerde mensen kennen zoals Anke 
De Vrij. Door haar verwierf ik een nieuwe dimensie. Haar meesterschap komt tot uiting in 
ieder woord zoals een tedere bloem, al groeit die op een gebogen tak die fel contrasteert met 
mijn knoestige boomstam. Haar oprechte en zinnige kritiek getuigt steeds van respect en 
vriendschap: 
  

Mijn sterke, lieve vr iend. 
 

Als een deur gesloten 
Door onpeilbare pijlen 
Geschoven door het lot. 
Als het licht verborgen 
In de krachten in dat lot 

Dan komt kleur uit het zijn 
En de krassen in de pijn 

Doen je lachen en vloeken 
En vloeken en lachen 

En graag wil ik met warmte 
Als balsem je wonden verzachten 

En met je wenen en lachen 
En lachen en wenen 

En in jouw tastend zoeken 
Zie ik je sterkte 

Zie ik je waarden 
Zie ik je groei. 

 
Anke De Vrij, 29-04-2006. 

 
 

De kunstenaars William Turner, Gerhard Richter en Thierry De Cordier zijn een paar van 
mijn iconen in de vernieuwde wereld van kleur en begrip. Deze onovertroffen meesters in 
kleurbeheersing grijpen mij zo aan dat er een nieuwe gevoelswereld opengaat. Maar tegelijk 
besef ik dat het dit is waar ik sedert een decennium naar op zoek ben, de kracht van de stijl, 
het soms neerstormende verlangen, de drang naar vernieuwing. 
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       Droomwereld, 100-100, olie op doek                             Ondoorgrondelijk, 100-100, acryl op doek 
 

 
Geisers, detail, 60-80, olie op doek 

 
Kenners van de klassiekers zullen wellicht betreuren dat de werken onherkenbaar andere 
vormen aannemen. Kleur is nog steeds de  essentie, en precies daarom is er zo’n evolutie. Ik 
probeer op te komen voor een individuele schilderswijze, waarin menselijk gevoel een steeds 
grotere rol speelt. Ik vind het een uitdaging om steeds weer opnieuw op zoek te gaan naar 
confrontaties met verwachtingen en vanzelfsprekendheden. Voor mij is het idee belangrijk. 
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Het proces van het maken komt erna. Ik streef naar een symbiose tussen kunst en meditatie, 
naar een geheel vernieuwde levenshouding. 
 

 
Monnik, door Etienne Jammaers, 100-100, acryl op doek 

Ik heb hier zelf model gestaan voor deze bevriende kunstenaar. 
 
Eigenlijk ligt mijn nieuwe levensfilosofie na een bijna-dood-ervaring aan de oorsprong van 
deze omwenteling, een filosofie die ik deel met Joshu Georg (Marc Dupré). We hebben elkaar 
leren kennen in 2006 en onderkenden meteen een onderlinge gelijkgestemdheid. Joshu geniet 
vermaardheid in binnen-en buitenland en is mijn mentor geworden. 
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Vlnr: ikzelf met mijn mentor 

 
 
 
Sinds ik op rust ben, kan ik me volledig uitleven op het doek. De geur van olieverf geeft grote 
voldoening. Het aftasten en bewerken van een tube verf op canvas prikkelt al mijn zintuigen. 
Mijn atelier paalt aan mijn woning en velen die me kennen, weten dat iedereen welkom is 
voor een gesprek en een goed glas wijn. Je merkt snel dat het “werk”  een 

communicatiemiddel  is geworden. Op het eerste gezicht zijn deze werken strak en stijf te 
noemen, maar onder deze sobere eenvoud schuilt een dubbele bodem… De bezoeker zal 
genieten van verschillende schilderijen en de relatie met bevriende kunstenaars en de 
technieken die me typeren, aanvoelen. 
 
De laatste jaren vertoefde ik verschillende malen met Sabine en mijn trouwe viervoeters in de 
Ardèche en de Provence. De impressies van ongerepte zuiverheid, van oudheid maar ook van 
heden en nu, geven ons van het leven een vernieuwde versie. Door deze eenvoudige kleinheid 
is het gemakkelijker dingen te zien en weer te geven en het maakt alles zo veel eenvoudiger.  
Het is geen intellectueel werk maar een voor mij unieke aanpak, waarbij inzicht en gevoel 
elkaar stimuleren. 
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‘ t Laatste groen, detail, 100-80, olie op doek 

 
 
 
 
 
 

 
Bloesem, detail, 60-80, olie op doek 
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Onderbreking, detail, 60-80, acryl op doek 

 
 

Er schuilt misschien een vreemde ironie in mijn inzicht en denken. Enerzijds ben ik creatief 
en speels met kleur  en licht, anderzijds wispelturig en zelden tevreden, zodat een herkenbare 
stijl niet voor de hand ligt. Het historische tijdvak begint zich duidelijk af te bakenen door 
mijn gevecht om de realiteit. Het is hoofd of hart; beide benaderingswijzen zijn soms zo 
tegenovergesteld maar ik zoek een antwoord in de kleur zelf. 
 
 
 

      
            Manhattan in vuur, 70-50, olie op doek             Rust, 60-80, olie op doek 
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Soms maakt mijn har tstochtelij ke liefde voor kleur me blind voor werkelijkheid, daarom 
heb ik de invloed van anderen nooit vermeden. Ik sluit me volkomen aan bij de verwoording 
van Matisse: “Het zou dom zijn, heel dom om niet te kijken op welke manier anderen 
werken.”  
Palet en rubber zijn me niet vreemd, deze zijn dikwijls de grondbeginselen van het werk 
geworden en zullen steeds meer opduiken. Door deze techniek voel ik meer de kleur en wordt 
het doek beter ingedeeld. Dikwijls als ik voor een naakt doek sta, heb ik het gevoel dat ik voor 
het eerst schilder, en daardoor krijgt de confrontatie een steeds afwisselende vorm en karakter, 
dit wil zeggen, dat ik me probeer over te geven aan de meest uiteenlopende variaties maar 
toch probeer mijn harmonie van kleuren te behouden. Dat ik dikwijls geen genoegen neem 
met dit samenspel is geen geheim, integendeel, soms kan werk van uren of dagen in geen tijd 
verdwijnen en daarna begin ik gewoon opnieuw. Het doet achteraf wel goed als iemand zich 
luidop afvraagt waar ik dit “gehaald”  heb en eraan toevoegt dat het geslaagd is. 
Ik ben nu zover dat ik stilaan mijn eigen gevoel begin te ontwikkelen, …. de bijna onbewuste 
omschrijving, en hoop dat er nog tijd over is om me tot het uiterste te begeven van mijn  
“scheppingskracht” ! Zelfs als de wereld uiteenvalt, zal ik iemand zijn die trouw blijft aan het 
geloof dat er niets mooier is dan kleur. Ik denk daar veel over na tijdens mijn sessies 
meditatie. Of zoals een van de groten schreef: “Want nadat ik de bal naar mijn beste 
vermogen heb weggeworpen, kan ik niet garanderen dat hij op de grond of in zee zal vallen, 
of in een afgrond waaruit niets terugkeert.”  
 
 

   
          Ladrillos, 80-100, olie op doek    Alfombra, 70-100, olie op doek 
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Het voorjaar van 2007 was een opwindende tijd. De expositieterreinen breidden zich uit; men 
kon zijn ogen uitkijken bij de nieuwe werken.  Een bevriend schilder noemde mijn werk 
sensationeel en controversieel…mijn hele werk, met zijn soms ruwe vlakken, maakte een 
rauwe soms onevenwichtige indruk. Verschillende toeschouwers vonden het volkomen 
verbijsterend, vooral diegenen die mijn vroegere tijd kenden. Maar voor velen was deze 
vernieuwing niet zo verbazingwekkend. Mijn mentor had werken die op een van mijn laatste 
tentoonstellingen hingen, een succes genoemd. Hij verwoordde het als volgt: “er straalt een 
overweldigende energie van uit en een ongekende kracht” .  Zo groeide de gedachte en kon ik 
deze conclusie niet opzij schuiven, zelfs als anderen hun oordeel gewijzigd of ongewijzigd 
bleef.  Ik citeer een bezoeker: “van zijn kaal voorhoofd -en nog tamelijk groot ook !!!!!- en 
zijn diepbruine ogen, die dikwijls halfgesloten zijn en in de verte kijken, gaan een dierlijke 
kracht en passie uit” . Je zal dit maar lezen… er moest iets veranderen. Ik proef de 
schoonheid van het leven dat door me heen speelt als nooit tevoren.  
In overleg met verschillende vrienden, mijn levenspartner en mijn schoonbroer Tommy, die 
zeer artistiek is aangelegd, werd een nieuwe naam geboren:  Karel Borak.  Deze heb ik 
gespeld, gedroomd en geschreven, laten rusten en gelezen.  
KAREL  BORAK is van af heden mijn tweede naam, mijn kunstnaam…, een nieuwe 
naam. 
 
 

     
  Winter, 100-80, olie op doek   Avond, 60-80, acryl op doek 
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Dankwoord 
 
Ik wil een paar mensen bedanken die me hebben 
geholpen in het voorbije en het nu. 
Gemoedsbeweging, opwinding en een diepgaande 
sympathie gaan uit naar mijn twee mooie vrouwen 
die mijn leven beïnvloeden, mijn vrouwtje Sabine die 
een blijvende steun is, en omwille van haar innerlijke 
bewogenheid in de hitte van mijn hartstocht en drang. 
Ons dochter Silvia is een steeds weer ontsluierd 
fenomeen van herschapen steun. Ik dank beiden voor 
hun persoonlijkheid die me kneden tot wie ik ben, 
een gelukkig iemand, die een muur van vertrouwen 
heeft om even te rusten en de gedachte kan vormen 
dat dit avontuur nog wat kan voortduren. Het is fijn 
om daarvoor een volmondig dankjewel uit te 
spreken. De voldoening en magische kracht van mijn 
gelukbrengers geven me waarden voor het wonder 
der eeuwige vernieuwing. 
Mijn ouders, die me op weg stuurden zonder veel 
woorden maar met een tas vol mogelijkheden. Soms 
op subtiele, maar niet minder belangrijke manieren, 
voor hun hulp, tips, geduld, motivatie en kennis, 
dank ik de kunstkring Alkarte met een speciale 
vermelding voor Etienne voor zijn toelating om een 
van zijn werken te mogen afdrukken in deze 
biografie. Mijn huidige leermeester Geert Malchair, 
die me de mogelijkheid biedt om te zoeken, en te 
ondervinden. Anke de Vrij, die mijn woorden kracht 
geeft en er voor zorgde dat ik mezelf kon blijven. 
Joshu Georg (Marc Du Pré), die me als mentor de 
kans biedt Frankrijk te ontdekken op kunstgebied en 
die me mijn rust heeft leren terug te vinden in 
meditatie en geloof zodat ik deze kan doorgeven. 
DANK aan al diegenen die blijven in me geloven. 
Vrienden die me teveel moeten missen, maar 
diepgewortelde ankers in de mijne zijn. Een speciaal 
dankwoord voor een vriend en broer, een volbloed in 
vertrouwen. Zonder zijn hulp zouden we niet zo ver 
staan. Bedankt Danny en Nadia. Ook mijn zus, omdat 
ik mijn ganse leven op haar kon terugvallen, voor 
haar kritische maar terechte opmerkingen en als het 
nodig was de “  schop onder m’n reet “… 
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Pour mes amis francophones: 
 
�

Parfois je suis bouleversé  
par un sentiment. 

Je contemple avec satisfaction  
mes faits et gestes actuels. 

 
 
En 1965, à l’âge de quatorze ans, je m’ inscris à l’Académie de Beaux-Arts, ce que je 
combinais avec ma carrière de peintre-décorateur. Me notes me poussèrent vers une idée, une 
collaboration entre le fanatisme, le respect, la persévérance et l’ impulsion. 
 
Des titans de l’art tels que William Turner, Gerhard Richter, Thierry De Cordier et Marc Du 
Pré (Joshu Georg), qui est aussi mon tuteur, provoquèrent une innovation révolutionnaire 
dans mon oeuvre. Ces maîtres me donnèrent la possibilité de trouver la force et le style que je 
recherchais depuis des décennies. Les connaisseurs des classiques déploreront peut-être que 
mes travaux prennent des formes méconnaissables. Néanmoins la couleur en est toujours « la 
quiddité » (1). J’essaie de m’adonner à une peinture individualisée ; la vie est comme une 
forêt, on ne peut jamais aller tout droit. 
 
Les dernières années nous avons séjourné, mon épouse Sabine et nos deux chiens, plusieurs 
fois en France. Les impressions de pureté intacte, où l’antiquité et l’actualité se donnent la 
main, nous ont rendues une version renouvelée de la vie. Il y a parfois une étrange ironie dans 
ma vision et mes pensées. D’une part je suis créatif avec la couleur et la lumière, d’autre part 
versatile et rarement content, un combat pour la réalité. Depuis ma préretraite, je me défoule 
dans la peinture. L’odeur de la peinture à l’huile me donne une grande satisfaction. La 
renaissance des couleurs sur la toile excite tous mes sens. 
 
J’éprouve des émotions vives et une sympathie profonde pour les deux femmes les plus belles 
dans ma vie. Mon épouse Sabine me soutient inébranlablement. Son dévouement et sa beauté 
intérieure me réchauffent, m’émeuvent et me donnent de l’élan. Notre fille Silvia est un 
inlassable phénomène d’appui régénéré. Leur support satisfaisant se transforme comme par 
magie en art et couleurs.  
Ma reconnaissance s’adresse aussi à Joshu Georg, le tuteur qui m’offre l’occasion de 
découvrir la France artistiquement et qui m’a aidé à retrouver le calme dans la méditation et la 
foi. 
Je tiens aussi à remercier tous ceux qui croient en moi sans réserve. Ces amitiés me 
soutiennent dans cette carrière. 
 
Charlie Renaers 
Karel Borak 


